
 
 
 
 
  
 
 
NIEUWSBRIEF - 2025 - WEEK 20 

Bij de zondag 
 

 
Foto gemaakt door de Hubble Space Telescope 

 
Hertaling Psalm 8 
 
Van altijd tot altijd 
ben Jij. 
En wij, 
nederige vuurvliegjes in ´t duister 
welke signalen geven wij 
op lichtjaren verwijderd 
van uw heerlijkheid? 
Nevel 
of het glinsteren van een weerspiegeling 
Nachtvlinders onze gedachten 
Een zucht, het bestaan 
zo weinig 
zo goed als niets 
Ware er niet die holte 
waarin ons vertrouwen te nestelen, 
de zachtmoedigheid van uw open hand. 
 
(Gilles Boudry, monnik) 
 
 
 
Op deze zondag staat Psalm 8 centraal, dat bedachten we al 
lang geleden. Een psalm als een loflied op God, de 
schepping en de verwondering dat in de veelheid van de 
dingen God ons in het oog houdt. Wat past er nu mooier bij 
deze verwondering dan de doop van een mensenkind? In 
deze dienst dopen we daarom met vreugde Tyler Zantingh, 
zoon van Jeroen en Alyona Zantingh. 

 
 

Agenda 

Zondag 18 mei – 11.00 uur 
(aansluitend aan de kerkdienst) – 
Vliegers maken 
Elke vrijdag – 10.00 uur – Stamtafel 
 

Collecten 
1e collecte: Voedselbank (zie de 
toelichting in de linker kolom) 
2e collecte: Kerk 
3e collecte: Beheer van de kerkelijke 
gebouwen 
 

 

Liturgie 
18 mei – ds. Betty Gras 
Organist: Harry Bosma 
 

Liederen en schriftlezing  
Aanvangslied: Psalm 8: 1 en 3; na 
bemoediging en groet couplet 4 
Moment met jong en oud 
Zingen: NLB 286, alle coupletten 
Schriftlezing: Psalm 8   
Zingen: NLB 8a: 1, 2, 3 en 6 
Overdenking 
Dienst van de doop 
Tijdens de binnenkomst van de 
dopeling zingen: “Laat de kinderen tot 
Mij komen” 
Zingen: de Apostolische 
geloofsbelijdenis 
Zingen/luisteren: “Ik wens jou” van 
Trinity 
Gedachtenis 
Dienst van gaven en gebeden 
Slotlied: NLB 8b: 1, 4 en 5 
Zegen 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/9e457faa-9cba-4b9a-9add-ddd9bcb00b11
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/f4fe915a-590e-467c-b8c5-0fa94799069e
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/7055580c-9e45-429b-bbb0-fb066b3030b6


 

1e collecte: Voedselbank Zuidwest-Drenthe  
Eten en drinken is een dagelijkse behoefte. Ook wanneer het 
geld op is, kunnen wij niet zonder levensmiddelen. Een lege 
koelkast. Een winkelmandje dat we niet meer kunnen vullen. 
Een boodschappentas waarvan wij de bodem zien. Dat willen 
we niet. Dat hoeft ook niet. De Voedselbank helpt eenieder die 
dat nodig heeft aan boodschappen waarmee ze dan in ieder 
geval twee of drie dagen in de week een verantwoorde 
maaltijd op tafel kunnen zetten. 
 

 

Antwoord van minister Faber 
In maart stuurden we namens verschillende gemeenteleden 
een brief aan minister Faber van asiel en migratie. Daarin 
vroegen we haar om een pardon voor de familie Babayants, 
die nog steeds kerkasiel krijgt in de Open Hof in Kampen, en 
voor andere gezinnen met in Nederland gewortelde kinderen. 
Van de week kregen we antwoord van een ambtenaar, namens 
de minister. Omdat wij geen belanghebbenden zijn, kan hij ons 
geen informatie geven over het dossier van de familie 
Babayants, schrijft hij. Ook geeft hij aan dat de IND het recht 
op verblijf in Nederland zorgvuldig beoordeelt. Op onze vraag 
naar families in vergelijkbare situaties gaat de brief verder niet 
in. Onze brief is toegevoegd aan het dossier. 
 
Onze brief aan de minister en het antwoord daarop hangen op 
het prikbord in de hal, voor wie het allemaal nog eens wil 
nalezen. 
 

 

Sporen van vrijheid 
Op zondag 25 mei, bij de koffie 
na de dienst, zal er aandacht zijn 
voor de start van het fotoproject 
‘Sporen van vrijheid in het dorp’. 
We zullen het thema even 
inleiden en wat praktische 
informatie geven. Op elke tafel 
ligt een blad met 
gespreksvragen - wie dat wil, 
kan aan zijn of haar tafel 
daarover met elkaar in gesprek 
gaan, om het thema verder te 
verkennen.  
 

Voor de kinderen is er een eigen tafel, waar Koos Wolff hun zal 
leren om kraanvogels te vouwen. De kraanvogel is een 
symbool van vrijheid, en we vragen de kinderen om zoveel 
mogelijk kraanvogels te vouwen en die te fotograferen op een 
bijzondere plek! 
 

 

 

Kosters 
In de week van 19-25 mei a.s. (week 21) 
zijn Teunie en Herman Helsloot de 
dienstdoende kosters.  
Telefoonnummer: 0528 37 34 46. 
Telefoonnr. Teunie: 06 10 37 25 84.  
Telefoonnr. Herman: 06 12 04 43 64.  
Uiteraard kunt u ook bij vragen, 
problemen of reserveringen de 
kosterstelefoon bellen: 06 24 92 38 44.  
 

Telefoonnummers 
Predikant 
ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 
Kerkelijk werker 
Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 
Scriba 
Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 
 

Kopij nieuwsbrief 
U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 
sturen naar: 
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  
 

Nieuwsbrief lezen 
De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 
lezen op onze website:  
https://www.deontmoetingskerk.nl/nie
uwsbrief 
 
Voor meer informatie zie de website: 
www.deontmoetingskerk.nl  
 
Facebook 

mailto:nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
http://www.deontmoetingskerk.nl/


 

Afwezigheid kerkelijk werker 
Roelie Stevens heeft vakantie tot 25 mei. 
 

 

Besteding opbrengst van de Dienstenveiling 
2024 
Beste mensen, 
 
Namens de dienstenveilingcommissie ben ik blij jullie te 
kunnen informeren dat we erin zijn geslaagd een mooie 
tuintafel met bijbehorende bank te laten maken. Deze tafel 
en bank zullen in de loop van de volgende week worden 
afgeleverd en in eerste instantie worden geplaatst bij de 
ingang aan de Hoofdstraatzijde. Wij hopen dat deze tafel en 
bank een plezierig ontmoetingsplekje mogen gaan worden. 
 
Met een hartelijke groet namens de 
Dienstenveilingcommissie  
Gert Muis 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


